
Beste mensen,

Morgen vindt de intocht van Sinterklaas plaats. 
Er is een tijd geweest dat dat voor de nodige opwinding bij ons thuis 
zorgde, maar dat is lang geleden.  
Dat het voor opwinding in de samenleving zorgt, is iets van de laatste 
jaren. Hopelijk duurt het niet lang meer dat de roetveegpiet algemeen 
cultuurgoed wordt. Levende tradities wijzigen zich voortdurend. Zo is Piet 
allang niet meer de boeman die stoute kinderen in de zak stopt en 
meeneemt naar Spanje. En zijn roe – wat was dat ook al weer?

Levende tradities passen zich aan. 
Dat geldt ook voor de kerk. 
Zondag wordt de dienst geleid door gemeenteleden. Of dat een nieuwe 
trend wordt? Het zal misschien wel vaker voor gaan komen, en wat zou 
daar op tegen zijn?  
Wilma Klok en Jacob Maat verzorgen de viering en Margriet Bussemaker 
bespeelt het orgel. Iedereen is welkom om 10 uur.

Deze week is een nieuw katheder geplaatst op de viertafel. 
Het is ons als goodwill – artikel aangeboden door het bedrijf Wientjes uit 
Roden, die wij daar zeer erkentelijk voor zijn.

Verder attenderen we jullie graag nog even op het Engelenproject. We 
vragen namen van mensen die wel een ‘engeltje’ verdienen, een 
eenvoudig teken van aandacht in de vier weken van Advent. En natuurlijk 



zijn er ‘engelbezorgers’ nodig om deze te bezorgen. 
Meer informatie in het kerkblad, voor wie dat niet heeft, zie bijlage. 
Er zijn al de nodige aanmeldingen – dank daarvoor – maar we kunnen 
nog meer namen gebruiken.

In de komende week is er een bijzondere filmvoorstelling The Ten 
Commandments. Deze (stomme) film is 100 jaar oud. In de bioscoop 
werd de film door een pianist begeleid met muzikale hoogstandjes bij dat 
wat je op het scherm allemaal zag. Dat gaan we op vrijdag 24 november 
nog een keer op een hele bijzondere manier beleven in de Bonifatiuskerk. 
We beginnen om 20.00 uur. Organist en musicus Gijs van Schoonhoven 
uit Enschede komt naar Vries en draait voor ons deze film en hij begeleidt 
de film op het kerkorgel.  
De filmvertoning duurt ongeveer 45 minuten, daarna kijken we nog naar 
een andere korte stomme film of musicus van Schoonhoven speelt 
andere muziek die hoort bij deze tien geboden. 
Zie ook website voor nog meer achtergrondinformatie.

Tenslotte, er zijn nog een paar kaarten met gereduceerd tarief (10euro) 
voor de voorstelling In Gods Naam, van Bastiaan Ragas in De Nieuwe 
Kolk te Assen op 6 december. Informatie en afhalen kaarten via Kerkelijk 
Bureau Assen, kerkelijkbureau@pkn-assen.nl of tel. 0592-312056. 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 9:00 tot 12:30 uur.

Ik sluit deze nieuwsbrief af met een inspirerend idee van oud-weerman 
Gerrit Hiemstra deze week bij Khalid & Sophie (ik heb het zelf niet gezien, 
maar las er over op Internet):

‘Laten zien dat het anders kan’  
„Dit thema gaat met name over jongeren”, aldus Khalid & Sophie-
presentator Khalid Kasem. „Die zijn bezig met de toekomst. En daar sluit 
een idee van jou bij aan.” Hiemstra vertelt dat hij opzoek is naar 
„symbolen en dingen die werken om te laten zien dat het anders kan”. 
Hiemstra vindt dat jongeren beter beslissingen kunnen maken over de 
toekomst en veel meer betrokken moeten worden bij dit soort thema’s. 
Hiemstra wilde de daad bij het woord voegen: „Ik heb mijn stem aan mijn 
dochter gegeven door middel van een volmacht. Zij krijgt nu letterlijk mijn 
stem en ze mag er mee doen wat ze zelf wil. Daar hoort de 
verantwoordelijkheid te liggen. Ik vind dat de jongere generaties meer 
zouden moeten kunnen beslissen over hun eigen toekomst”, pleit 
Hiemstra. 
Hiemstra merkt dat de mensen uit zijn generatie „minder flexibel zijn in het 
aangaan van veranderingen. Die combinatie, het feit dat mijn generatie 
moeite heeft met die veranderingen plus het feit dat de 



verantwoordelijkheid bij jongeren hoort te liggen, ligt aan de basis van dit 
idee.”

Goede zondag en veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem….!!

 
met vriendelijke groet,
 
Bert Altena
T 0592-405514 
M 06-30285649 
www.bertaltena.com
Print deze email niet tenzij het echt moet.
 

http://www.bertaltena.com/


Engelen gezocht 
-over het Kerstengelenproject- 
 
In de aanstaande periode van Advent, de vier weken voor het Kerstfeest, organiseren we opnieuw 
het kerstengelenproject. Al eerder deden we dat en dat leverde positieve reacties op.  
Wat houdt het in? 
De bedoeling is om op een eenvoudige manier een klein gebaar te maken naar iemand die dat nodig 
heeft. Een groet van een ‘Kerstengel’, juist in de donkerste dagen van het jaar, kan een beetje licht 
verspreiden. 
Iedereen kan Kerstengel worden, als je in de gelegenheid bent om in de Adventsweken vier keer een 
kleine attentie bij iemand anders te brengen. In principe anoniem, dus het gaat niet om een bezoekje 
of persoonlijk contact. Je kunt als engel een kaartje sturen, een gedichtje of kaarsje brengen, of als je 
wilt iets lekkers voor hem of haar bakken. Wat je ook maar bedenkt. Het hoeft niet veel te kosten, 
het gaat om het gebaar. 
 
Hoe werkt het?  
We vragen om namen door te geven van mensen die een Kerstengel kunnen gebruiken. Dat kan 
iedereen zijn, uit je buurt of je kennissenkring, kerkelijk of niet-kerkelijk, we maken geen 
onderscheid. Wie gun jij een groet van de Kerstengel? 
Daarnaast hebben we natuurlijk mensen nodig die Kerstengel willen zijn. Die de moeite willen nemen 
om vier keer een engelengroet te bezorgen bij iemand in de buurt. 
 
Als alle namen binnen zijn, gaan we deze zorgvuldig aan elkaar koppelen. De Kerstengelen ontvangen 
de nodige gegevens en kunnen dan in de vier weken van Advent aan de slag. De manier waarop je 
het invult, is dus geheel vrij. Degenen die iets ontvangen van de Kerstengel, krijgen daar de eerste 
keer informatie bij over de achtergrond van het project. Als ze het niet op prijs stellen, kunnen ze dat 
aangeven. 
 
Je kunt je aanmelden als Engel of een naam doorgeven via de strookjes. Ze liggen in het 
Ontmoetingshuis onder de toren in de kerk. Je kunt je ook rechtstreeks melden bij de werkgroep, zie 
hieronder. 
 
In de oude verhalen zijn het de engelen die een boodschap van vrede en licht komen brengen. Op 
een speelse manier kunnen wij dat ook doen. Dus, wie doet er mee…? 
 
Namens de werkgroep, Martha Koekoek, Willy Meijering en Bert Altena:  
familiemeijering@planet.nl / t. 543762; 
m.a.koekoek@delta.nl / t. 541590. 
 


